
Het verhaal van Lidewij 
(tekst Sylvia Lever, foto’s Roel Groenhuijsen) 

  

"Ik ken Carola al lang, heb haar bij meerdere activiteiten die zij georganiseerd heeft geholpen. 
Meewerken bij het Oppimp Atelier was en is een vanzelfsprekende stap voor mij. Bovendien past 
het Oppimp Atelier in mijn werkgebied. Ik ben kunstenaar, ik heb opleidingen gevolgd in textiel 
en mode ontwerp. Het culturele aspect van mijn opleidingen kom ik weer tegen bij het werken in 
het Oppimp Atelier, daarom past het goed bij mij. 

Ik hielp mee met de opbouw en het klaar zetten van het Oppimp Atelier. En ik ondersteunde de 
uitgenodigde kunstenaars bij hun workshops en hielp de bezoekers bij het oppimpen van hun 
kleding. 

Het sociale aspect van het Oppimp Atelier heb ik als een grote voldoening ervaren. 

Dat je ziet dat mensen mee willen doen, dingen willen leren en op een gezellige manier met 
elkaar in contact komen en samenwerken. Dat ze met het directe resultaat van hun, en ons, 
werk naar huis gingen. Dat is erg bevredigend en leuk. 

Veel bezoekers kwamen meerdere keren en namen weer andere mensen mee. Hoe leuk is dat! 

Het atelier is laagdrempelig om te bezoeken en dat merk je aan de sfeer die er is; ongedwongen 
en gezellig. 

Mooie herinneringen 
Voor mij zijn er mooie herinneringen. Een oudere dame van ruim 80 jaar kwam aan tafel en wilde 
iets moois maken voor zichzelf. Met mijn ondersteuning kreeg ze steeds meer zelfvertrouwen in 
wat ze aan het doen was en ze vertelde mooie verhalen. Ik zag haar genieten en dat ontroerde 
mij. 

Met de kringloopwinkel in de buurt was er een samenwerkingsverband geregeld op het gebied 
van kleding. Ik ben samen met een bezoekster van het Oppimp Atelier naar de kringloopwinkel 
gegaan en we hebben daar kleding voor haar gekocht, dat was ook zo mooi om te doen. 



 

Ik heb na het meewerken in het Oppimp Atelier het besluit genomen om mijzelf weer wat meer 
toe te gaan leggen op het creëren  en ontwerpen betreft textiele werkvormen. Ik ga weer terug 
naar mijn opleiding-roots. En ik houd ook erg van borduren. Mede door een workshop borduren 
bijgewoond in het Oppimp Atelier heb ik inspiratie en nieuwe ideeën opgedaan voor mezelf! 

In de toekomst wil ik graag blijven meewerken aan en in het Oppimp Atelier". 


